
Jrg.24-nr. 06 

Zondag 6 oktober 2024 – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  ds. Jan Douwes 
lector   Peter de Jong 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Rineke Mol 
diaken   Ron Ouwerkerk 
koster  Maaike Mol 
    

Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Kerk In Actie: Israëlzondag  
2. Wijkkas  
3.Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst Anne-Marie van de Weg 
☺ Crèche  Eva Naaktgeboren   

 
Bij de dienst 
"Welke kant moet het met ons op?"  
Deze derde zondag van de herfst gaan we de bergen in. Aan de hand van twee 
verhalen uit de Bijbel, allebei met een bijzondere ontmoeting op een berg, proberen 
we te bedenken wat onze richting moet zijn.  
We zingen liederen die met de ontmoetingen te maken hebben en hopen zo de 
teksten ook in ons eigen leven een raakvlak te geven. 
ds. Jan Douwes 
 
Collectedoel diaconie: KERK EN ISRAEL 
Voor de protestantse kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel 
van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van ons 
geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op 
tegen antisemitisme. 
Wilt u dit doel steunen maak dan uw bijdrage over via de 
Wilhelmina-Petruskapel app of naar NL28RABO0134939840 
t.n.v. PGGD onder vermelding Wilhelminakerk-Petruskapel  6-
10-2024 of scan de QR code en maak uw bijdrage over. U kunt 
ook gebruik maken van de kerk app of uw bijdrage geven in de 
collectezakken 
Ron Ouwerkerk, diaken 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


 
ORDE VAN DIENST 

 

Woord van welkom  

Inleidend orgelspel 
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied   Lied 19: 1 en 2 
 
Bemoediging en groet 
 

  - De gemeente gaat zitten – 
 

Kyriëgebed  met gezongen acclamatie  Lied 367c  

Glorialied Lied 304: 1, 2 en 3 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
 
DE SCHRIFT 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste Schriftlezing 1 Koningen 19: 8 – 19a 
Lied hierbij:   Lied 892: 1, 2, 3 en 4 
 
Tweede Schriftlezing:  Marcus 9: 2 – 10 
Lied hierbij:   Lied 545: 1, 2, 3 en 4 

Uitleg en verkondiging  

Kort orgelspel 

Lied in antwoord:  Lied 848: 1, 2, 3 en 4 
 

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 

GEBEDEN  EN GAVEN  
Berichten vanuit de gemeente 
Toelichting op de gaven en inzameling 
Dankgebed, voorbeden (met acclamatie Lied 368j), stil gebed,  
gezamenlijk ‘Onze Vader’  
 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 
Slotlied  Lied 1012: 1, 2, 3, 4 en 5  
Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord:  Amen, Amen, Amen. 
    



Van het Ouderenpastoraat 
Maandagmiddag, 14 oktober, aanvang 14u.,is er in de Wilhelminakerk een 
bijeenkomst voor alle contactpersonen in het Ouderenpastoraat. 
Centraal staat het onderwerp: De Veilige Kerk 
Joke v.d.Bandt en Gerard v.d. Niet, vertrouwenspersonen voor resp. de Petruskapel 
en de Wilhelminakerk houden hierover een inleiding , waarna we met elkaar aan de 
hand van stellingen van gedachten kunnen wisselen. 
Het belooft een interessante en boeiende middag te worden. 
Graag even laten weten of je wel of niet komt. 
Info via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
Mieke van der Schelde en Hanneke Kroonen 
 
Viering door gemeenteleden 
Weet u het nog: de viering in vakantietijd met als thema 'genade'? Een viering die 
door drie gemeenteleden was voorbereid, waar we veel enthousiaste reacties op 
kregen. Daarom willen we op 22 december weer een viering voorbereiden door 
gemeenteleden. Als u daar ook aan mee wilt werken, geeft u dat dan aan ons door. 
Hanneke, Bram en Jeanette. 
 
Heel veel dank 
Hartelijk dank voor de prachtige kaarten en de 
telefoontjes die ik mocht ontvangen met mijn verjaardag. Het is fijn om zo het 
medeleven te voelen van de gemeenteleden. Daarom hartelijk dank hiervoor.  
Vriendelijke groet van XX 
 
Open Monumentendag 
Op zaterdag 14 september hing de vlag uit en stonden de deuren van de 
Wilhelminakerk open in het kader van Open Monumentendag en Nationale 
Orgeldag. In de loop van de dag mochten we meer dan 125 bezoekers 
verwelkomen.  
Monumentendag is een dag van ontmoetingen. De een komt, omdat zijn vader in de 

Wilhelminakerk gedoopt is. De ander komt, 
omdat hij geboren is op de Blekersdijk. Weer 
een ander komt, omdat hij de vleugel 
onderhoudt, maar ook omdat zijn overgrootvader 
ouderling was in de Wilhelminakerk! 
Voor ontvangst en begeleiding van gasten 
konden we een beroep doen op Jan Verschoor, 

Corrien Severs en Irene Verschoor. Irene vertelt dat er steeds weer mensen zijn “die 
heel verbaasd zijn dat de kerkzaal rond is en zo licht”. “Als ik vertel wat de Dordtse 
glazenier Wim Korteweg met de ramen heeft uitgebeeld, staan ze vol verbazing te 
luisteren. Doordat de zon scheen, lichtten de ramen extra mooi op! Mensen werden 
geraakt door de symboliek van de ramen. Ontroerd bedankten ze mij omdat ik het 
vertelde. En daar werd ik zelf ook blij van!” 
De liturgische bloemschikking van Margriet Besjes en Pleunie de Lint wees vooruit 
naar de Vredesweek. De duiven waren van papier, maar de olijftakjes waren echt! 
’s Morgens klonk er al orgelmuziek in de kerk: studie voor het concert van ’s 
middags. Ronald van der Schelde opende het muziekprogramma op de vleugel met 
meditatieve muziek van Herman Beeftink. Hans Okkerse (piano) vormde met 

http://www.dewilhelminakerk.nl/


Godelinde Doolaard (cello) en Hans Niese (klarinet) een trio dat Brahms speelde. 
Diederick Koornstra, onze vaste organist op Monumentendag, liet de Franse 
romantiek klinken, in een breed palet van meditatief tot speels en uitbundig: Franck, 
Vierne, Saint-Saëns, Boëllmann, Pierné en Gigout. 
De dag werd traditiegetrouw afgesloten met een vesper, waarin Hans Okkerse 
voorging en Diederick Koornstra het orgel bespeelde. Een passend moment van 
verstilling aan het eind van een drukke dag. 
Hartelijk dank aan al degenen die ook dit jaar hebben meegewerkt om de 
gastvrijheid van de Wilhelminakerk vorm te geven! 
De commissie Open Monumentendag:  
Dicky Peters-de Bruijn, Anneke Gerritsen, Peter de Jong en Peter Dillingh 
 
Op kerkenpad   19 oktober 
In september bezochten we twee mooie 
kerken in Halsteren, vlakbij Bergen op 
Zoom. Op zaterdag 19 oktober gaan we 
naar Oudenbosch, voor een rondleiding in 
de Basiliek van de Heilige Agatha en 
Barbara. 
Vanaf de snelweg zie je de basiliek altijd al 
boven de daken van de huizen uitsteken, 
en van dichtbij is hij nog indrukwekkender. 
De basiliek is deels een kleinere kopie van 
de St. Pieter in Rome en is ontworpen door 
Pierre Cuypers, die meer dan honderd kerken heeft ontworpen. 
We vertrekken om 10.30 uur vanaf de parkeerplaats aan de Weeskinderendijk, om 
11.00 uur start onze rondleiding in de basiliek. 
Mocht u mee willen gaan, laat u mij dat dan even weten via contactformulier op 
www.dewilhelminakerk.nl     Bram Naaktgeboren 
 

 
 

http://www.dewilhelminakerk.nl/


SAMEN AAN DE WANDEL IN DORDT !  
De boodschap van neuropsycholoog Erik Scherder is welbekend: 
een goede wandeling zorgt voor een betere stemming, verbetert de 
conditie én stimuleert de creativiteit. Maar wandelen is ook gewoon 
leuk, gezellig en nodigt uit om makkelijk met elkaar in gesprek te 
gaan. Niet verwonderlijk dat ‘wandelen’ hoog scoorde bij het 
aanleveren van ideeën voor de Activiteitenkrant. 

 

Het streven is om iedere eerste zondag van de maand samen aan de wandel te 
gaan. De route wordt telkens voorbereid en geleid door iemand anders. Ik mag de 
aftrap doen. We starten op zondagmiddag 3 november. 6 oktober is helaas niet 
haalbaar. We lopen een route aan de hand van panden die door de katholieke 
Dordtse architect Carel Tenenti jr. (1866-1927) zijn ontworpen of verbouwd, 
bijvoorbeeld de Sint-Jacobskapel, Hotel Bellevue en de parochie van de Sint-
Bonifatiuskerk aan de Kuipershaven. 
 

We vertrekken om 14 uur vanaf de Wilhelminakerk. De wandeling duurt ongeveer 
een uur, maar kan iets uitlopen. Na afloop kunnen we ergens wat drinken en 
napraten. Heb je er ook zin in? Stuur me dan een berichtje via contactformulier op 
www.dewilhelminakerk.nl  . Zo kan ik alvast de animo peilen. Dit is uiteraard geen 
voorwaarde om mee te wandelen. Peter de Jong 
 
Als nieuw…… 
leZen in het licht van Gods koninkrijk, waar…elk mens mag zijn 
zoals het bedoeld is! De volgende boekbespreking is op donderdag 
21 november en centraal staan twee titels: Oever - van Ludwig 
Volbeda ( een jeugdboek)  en De wateraap - van Mariken Heitman 
Lees mee en, als je dat leuk vindt, kom meepraten.  
Hanneke Kroonen Info via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
 

Dienst in de Petruskapel: over David en Goliat 
Op deze Israëlzondag lezen we het prachtige (en lange) verhaal over 
het beroemde gevecht tussen de reus Goliat en de tengere jonge 
herdersknaap David. Nou ja… gevecht. Er is eigenlijk geen sprake 
van een gevecht. Voor het tot vechten kan komen is de strijd al 
gestreden. Was dat in onze dagen ook maar zo. Daar moeten we in 

ons gebed woorden voor zien te vinden. Ik heb dit verhaal niet met opzet voor déze 
zondag uitgekozen; ik ben bezig met een reeks preken over David. Toch komt het 
heel mooi uit, denk ik, hoop ik. Want juist nu, juist deze week, moeten we ook de 
vraag stellen: waar is God in deze situatie? Waar kunnen we Hem aan herkennen? 
G. de Lang 
 
Voedselbank  
In de maand oktober is het inzamelen van de volgende artikelen: 
Fruit in blik, gedroogde vruchten en noten 
 
Kerkelijke agenda 
Di 8 oktober 19.15 uur Singelkoor, Wilhelminakerk 
zo  13 oktober 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier 
                                        na de dienst bijeenkomst nieuw-ingekomenen 
                                        Petruskapel – drs. Marriëtte Pullen 

http://www.dewilhelminakerk.nl/
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W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerk. werker: Ramon de Bonte 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl   tel.  078-6137925  
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel.  

 In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (vóór donderdag 19.00 uur) 

 

Elkaar ontmoeten thuis aan de eettafel 
Waar kun je elkaar beter ontmoeten dan thuis aan tafel tijdens een maaltijd? 
Lijkt het je leuk om samen te eten met mensen die je geregeld in de Wilhelminakerk 
ziet, dan is ons idee misschien iets voor jou: 

- We hebben kokers en gasten nodig 

- Het kan gaan om een warme maaltijd, maar een lunch is ook een optie 

- Als je mensen thuis wilt ontvangen, geef dan aan hoeveel 

- Wil je bij iemand gaan eten, geef dan aan met hoeveel mensen je wilt 

komen 

- Als het je niet uitmaakt of je kookt of bij iemand gaat eten, geef dat dan aan 

- Het gaat niet om culinaire hoogstandjes 

- Vul bijgaand formulier in en lever dat uiterlijk 13 oktober in bij  

Marijke Boesberg of Jenni Stam (info via contactformulier op 
www.dewilhelminakerk.nl ) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Ja, ik/wij wil(len) meedoen met “Elkaar ontmoeten thuis aan de eettafel” 
 
als koker/ gast/  kan allebei         (graag omcirkelen wat van toepassing is)  
 
Naam:  
Telefoonnumer: 
 
Ik/wij wil(len) ……….gasten ontvangen 
Ik/wij wil(len) met …….. persoon/personen komen 
 
Aanmelden voor 13 oktober bij Marijke Boesberg of Jenni Stam. 
Na 13 oktober horen jullie aan wie je gekoppeld bent. Daarna kunnen jullie 
zelf een afspraak maken. Doe je mee? 
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Dordtissimo prestenteert: Allerzielen 
Op zaterdag 2 november om 17.30 uur organiseert Dordtissimo een stemmig 
Allerzielen concert in de Trinitatiskapel, onder leiding van Ries van der Zouwen. 
Over de hele wereld wordt op verschillende manieren stil gestaan bij dierbaren die 
niet meer leven. Mensen willen wie hen ontvallen zijn levend houden in gedachten. 
Er klinkt een Requiem, van Puccini, en een cantate van Bach. Daaromheen 
verschillende andere werken van Bach en Mendelssohn. 
Het Dordtissimo scratchkoor wordt begeleid door het Dordrechts Kamerorkest. De 
solisten Eva Trimaille (alt) en Afonso Santos (tenor) zingen de solostukken. 
Er zijn nog plaatsen voor koorzangers, maar wees er snel bij! Kijk op 
www.dordtissimo.nl om in te schrijven. 
De toegang voor dit concert is gratis, bij de uitgang is een inzameling van vrije giften 
om de onkosten te dekken (suggestie: € 15,=)  
 
 
 
Aandacht voor Willem Kes dankzij biograaf Rob Landman 
De biograaf van Willem Kes, Rob Landman (1946-2024), wees geboortehuis aan 
van de eerste dirigent van het congresgebouw orkest.    Dat staat op de kop van het 
Steegoversloot/Voorstraat aan de zijde van de Augustijnenkerk. De naam van Rob 
Landman staat in een brief aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
wethouders en historische organisaties. De initiatiefgroep Dochters en zonen van 
Dordrecht vindt dat de ,,stenen" van de oudste stad van Dordrecht meer zouden 
moeten spreken. In de brief wordt gebruik gemaakt van de conclusie van de biograaf 
waar het geboortehuis gevonden kan worden. 
Wijlen Rob Landman was een zeer actief en betrokken lid van de Wilhelminakerk. 
Hij overleed in maart. Zijn biografie over Willem Kes, waarnaar bij schouwburg 
Kunstmin eerder een plantsoen werd genoemd,  kreeg in 2017 tijdens een 
presentatie in  de Grote kerk veel waardering. Hij gaf de eerste dirigent van het 
wereldberoemde Concertgebouw orkest een gedegen plek in de muziekhistorie.Dat 
werd door het Amsterdams toporkest  zeer gewaardeerd. Dat bleek ook tijdens de 
presentatie van het boek. 
De nieuwssite Dordrecht.net publiceert de gehele brief waarin de naam van 
Rob Landman is 
Hans Berrevoets 
 
 
 
 
 
 

http://www.dordtissimo.nl/


Wilhelminakerk was kerk van het begin 
DORDRECHT - In de Wilhelminakerk werd in april 
2007 (!) het Platform Dordtse kerken opgericht. De 
Wilhelminakerk mocht zich de kerk van het begin 
noemen. Ds. Ries van der Zouwen was bij de 
oprichtingsvergadering net zoals een aantal andere 
leden van de kerk, zoals Bert Braanker en Ton van de Minkelis. De historie met de 
kerk bleef in herinnering, want in 2017 werd het tien-jarig bestaan in de 
Wilhelminakerk luister bijgezet.  Kees Rovers, Sander Scheur en ds. Michiel de 
Zeeuw organiseerden namens het Platform een symposium waarvoor vanuit politiek 
kring ook veel belangstelling was. 
Inmiddels is er opnieuw een feit te noemen, dat teruggaat naar de oprichting. Oud-
wethouder van Dordrecht en Zwijndrecht, Aaike Kamsteeg, is Hans Berrevoets 
opgevolgd als voorzitter van het Platform dak- en thuislozen.  
Hans nam in april 2007 het initiatief om in de Wilhelminakerk mensen bijeen te 
brengen met hart voor kwetsbare Dordtenaren en in het bijzonder dak- en 
thuislozen. Zo ontstonden in de loop van de tijd nieuwe verbindingen tussen 
vertegenwoordigers van organisaties en betrokken Dordtenaren. In het overleg 
ontdekten de deelnemers vaak problemen, die zij konden delen om zo samen in 
mogelijkheden te kunnen denken. 
Het platform bleek in de loop van de tijd uit te groeien tot een netwerkorganisatie, 
waarin mensen vanuit verschillende verantwoordelijkheden elkaar vonden, 
informatie deelden en vaak vormen van samenwerking ontdekten. 
Na 17,5 jaar zwaaide Hans Berrevoets af. Het Platform was erg blij dat 
de oud-wethouder de voorzittershamer wilde overnemen.  Aaike Kamsteeg is na 
zestien jaar wethouderschap in twee gemeentes actief gebleven bij zoals dat heet 
het sociale domein. 
Overigens in 2025 is er weer een historisch feit te noemen met een link naar de 
Wilhelminakerk: De HOOP GGZ vond een halve eeuw geleden de oorsprong met 
een bijeenkomst in de Wilhelminakerk. 
Het contact adres van het platform dak- en thuislozen blijft secretaris Jaap van der 
Kooij: platformdakenthuislozen@gmail.com 
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